THOUGHTE

Met de naderende feestdagen neem

ik me altijd dingen voor. Geen goede
voornemens, want die eindigen in

het nieuwe jaar als het ggggggh-
ongeschikt-gevoel. Niet alleen omdat ik
het doel niet ga behalen, maar omdat
mijn lat steeds wisselend op de palen
ligt. Nee, dit is een lijstje van dingen
waar ik blij van kan worden en die goed
voor me zijn. “Mijn eigen inspiratielijst,
zonder druk of verwachting” zegt ze

glimlachend.

Zo ligt er van december 2011 nog een
projectje op me te wachten. lk was net
ziek thuis en het was onzeker hoe lang
het ging duren. Op T.V. bij een Engels
woonprogramma ging de presentatrice
allerlei ontwerpers en creatieve mensen
interviewen. Zo viel ik in een uitzending
waarbij een ontwerpster prachtige
geborduurde kussens ontwierp en
maakte. Sommige waren wel een meter
lang met mooie grote letters in felle,
sprekende kleuren. In gedachten ging
ik terug in de tijd, toen ik eenentwintig

was en van mijn schoonmoeder het

borduren leerde. Hele merklappen,
taarten en poppenhuizen borduurde ik,
terwijl ik altijd had gedacht dat deze

hobby iets voor oudere mensen was.

De ontwerpster uit Engeland, Emily
Peacock, liet in dit programma

een kussen zien en ik was meteen
verkocht door de tekst THINK HAPPY
THOUGHTS. “Wow wat gaaf” dacht
ik, dit is wat ik nu nodig heb. Ik voelde
me op alle fronten ellendig en ik was
vastbesloten om daar weer uit te
komen. Dit zou mijn nieuwe project
worden. ledere dag een letter borduren,
om bewust te leven en de focus te

leggen op mijn genezing.

Ik zag het al helemaal zitten, het kussen
straks als eyecatcher, liggend op de
bank in de hal. Als aandenken aan

mijn periode van ziek zijn. Op internet
zocht ik meteen op waar ik het patroon
kon bestellen. Via Etsy vond ik het en
ontving zelfs een persoonlijke mail van
de ontwerpster uit Engeland. Ik voelde

me blij, trots en vol inspiratie met mijn



nieuwe vondst. Dit ging het begin worden
van een nieuw leven, vol met blije

gedachten.

En toen was de dag daar dat het
pakketje kwam. In een mooi kartonnen
tasje met een opdruk van het prachtige
kussen kwamen het patroon en de
benodigdheden binnen. Enthousiast
begon ik eraan. De gekleurde strengen
garen nog mooi gedraaid bij elkaar.
Het stugge linnen nog maagdelijk wit
en onberoerd. Ik voelde opwinding, net
als bij de eerste pagina van een nieuw
opschrijfboek. Nog onbeschreven,
leeg en perfect, klaar voor de mooiste

woorden.

ledere dag een letter borduren leek ook
een beetje op het schrijven van ‘One Line
A Day’. Dat paste goed bij mij want ik
schrijf namelijk in mijn eigen dagboek en
al negentien jaar in die van mijn kinderen.
Ook leg ik de inspiratie en ideeén die ik
zie, vast in de mooiste opschrijfboeken.
Wat een mooie overeenkomst. Dit werd

een succes!

Inmiddels zijn we drie jaar verder.
En zoals je al begrijpt is iedere dag een
letter borduren me niet gelukt. Soms voel

ik me ongeschikt, want het is zo simpel
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en leuk. Mijn perfectionistische
kant doet er alles aan om weer
te beginnen, maar het tellen en
concentreren lukt me niet

goed meer.

Ik vrees dat het project “Think
Happy Thoughts” niet meer een
letter iedere dag, maar een letter

per jaar zal worden en dat is prima.
Het is namelijk goed zoals het is.

Ga niet iets volhouden omdat het

je voornemen was of omdat andere
mensen het van je verwachten. Maar
ga datgene doen wat bij je past, wat
je op dat moment aan kan of wat

je heel graag wilt doen. Of dat nou
iedere dag is of één keer per jaar.
Zoek de “Happy Thoughts” in
meerdere dingen en probeer de
creativiteit, de inspiratie en je blijheid
te behouden. Hoe zwaar of hoe licht
je dagen ook mogen zijn, doe de

dingen waar je hart van gaat zingen.

Dat is wat telt.

ledere dag en ieder jaar weer.

Proost!
Op een mooi en creatief 2015.
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