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Krommenhoek (47) volledig op zijn_
verzetten, kon ze niet anders dan in 2

" TO-ONGELUK in 2006 werd het leven van Christa
i it s kop gezet. Na jaren van vechten en

0Tl toegeven aan haar beperkingen.

door Nienke Oort

runde een eigen be-

drijf. Moeder van twee
prachtige kinderen en een
bonuszoon uit mijn nieuwe
relatie.

Na mijn ongeluk wilde ik
niet toegeven aan mijn ver-
moeidheid, pijn en beper-
kingen. Ik leverde beetje bij
beetje uren in, tot ik in 20mn
echt niet meer kon. Ik ging
de medische molen in.

Daar kwam uit dat ik een
aantal vormen van reuma
heb: hypermobiliteit, artro-
se, jicht en fibromyalgie
(weke delen reuma).

Aan het auto-ongeluk
blijk ik ook een whiplash-
syndroom te hebben over-
gehouden, waardoor ik ge-
heugen- en concentratie-

,I k was onderwijzeres en

S

problemen ervaar.

Daarnaast openbaart de
ziekte ME/CVS zich. Al met
al veel om te verwerken,
maar opgeven is nooit een
optie.

Door de vermoeidheid en
pijn heb ik het leven anders
moeten indelen. Ik heb mijn
beperkingen nu aanvaard,
maar zal altijd zoeken naar
de dingen die me blij ma-
ken.

@ Ik voel
me weer
levend!

Het schrijven van mijn
blogs op Life of Chrisje heeft
de creativiteit terugge-
bracht en door mezelf te
verbinden met andere men-
sen voel ik me weer levend!

Daarbij zijn mijn ouders
een enorm positief voor-
beeld. Mijn vader is Koos Al-
berts en ook hij heeft zich
nooit uit het veld laten slaan
toen hij in een rolstoel be-
landde. En mijn moeder, die
zelf ook met gezondheids-
klachten kampt, blijft vol
overgave voor hem zorgen.
Zij zijn mijn positieve voor-
beeld en blijkbaar heb ik
mijn doorzettingsvermogen
van hen.

Mijn levensmotto is dat je
elke dag een keuze hebt om
opnieuw te kiezen. Dus dat

is wat ik nu doe, de dag ne-
men zoals het komt, genie-
ten van het leven met res-
pect voor mijn beperkingen.
Maar ik laat ze me niet meer

Christa Krommenhoek: ,, Ik
geniet van mijn leven met res-
pect voor mijn beperkingen.”
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beperken in het verwezen-
lijken van mijn dromen.”

! Ook uw verhaal vertellen?
Ikleef@telegraaf.nl



